
Wanneer we geen woorden vinden

Yumi Toyama speelt Berceuse van componist Frederic Chopin.
 
Wij zoeken u, God,
zoals iemand naar woorden zoekt
voor wat onzegbaar is.
Als wij het diepste geheim uitspreken
dat ons ter harte gaat,
noemen wij dan niet uw naam?
Als wij voor u zwijgen,
omdat wij geen woorden vinden,
komt gij dan niet in ons aan het woord?
God, die ons zo vreemd bent
en zo vertrouwd,
dichter bij ons
dan wij bij onszelf zijn,
maak ons aandachtig
voor uw aanwezigheid.
 
De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vanaf vers 1.
 
De twaalf waren een veelkleurig gezelschap: we weten dat er een belastingontvanger bij was
en minstens vier vissers. De vrouwen vormden ook een gemengde groep. Maria Magdalena
had een duister verleden en Johanna was de vrouw van een rijke en machtige echtgenoot.
Kun je jezelf voorstellen als een van die naaste volgelingen van Jezus?
 
Al deze mannen en vrouwen gebruikten alles wat ze hadden om waar ze maar konden Jezus
van dienst te zijn. Welke mogelijkheden heb jij om Hem te dienen? Wat heb je Hem te bieden?
 
Als je weer luistert, zie dan die groep, van dorp naar dorp trekkend samen met Jezus. Ieder
probeert ongetwijfeld zo dicht mogelijk bij Hem te zijn, tijd met Hem door te brengen en naar
Hem te luisteren.
 
Zie jezelf nu als één van die groep. Probeer dicht bij Jezus te komen. Wat zou je Hem willen
zeggen? En wat antwoordt Hij?
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