
Een nieuwe uitdaging

Derek Clegg zingt het lied Photograph. ‘Herinner men nog eens aan die foto waarop we zo
gelukkig stonden. Help me weer die persoon te worden.’
 
Tijdens het luisteren vraag ik de Heer, mijn ogen te openen voor wat Hij mij te zien geeft. Ik
vraag God zijn licht te laten schijnen over mijn leven.
 
De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 12, vanaf vers 54.
 
Deze lezing uit het Lucas evangelie is een uitdagende manier om de reflecties van deze week
af te sluiten! Soms dagen de evangeliën ons uit, maken ze ons hart wakker, zodat we de
dingen helderder gaan zien, zelfs wanneer sommige van die dingen wat ongemakkelijk voelen.
In het leven van tegenwoordig zijn er zoveel situaties die moeilijk zijn en ons uitdagen. Voelt
het dan gemakkelijker je ogen te sluiten in de hoop dat ze verdwijnen? … 
Of om je ogen van je hart en je bewustzijn te laten ontwaken zodat je de moeilijkheden onder
ogen ziet?
 
Waar voel je in je bestaan de uitdaging van dit evangelie, of in de wereld om je heen?… Hoe
zou het zijn, als je de ogen van je hart zou openen voor de grootste uitdagingen waarmee je
geconfronteerd wordt, of voor de grote uitdagingen, waar de wereld voor staat?
 
Wees niet bang, om jezelf uit te dagen als je opnieuw het evangelie beluistert.
 
Spreek nu met God als met een vriend, over sommige moeilijke beslissingen en
verantwoordelijkheden in je leven op dit moment. Wellicht kan de komende week een tijd
blijken te zijn van onverwachte vreugde.
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