
Reeds ontvangen

Ik maak het even stil om deze gebedstijd in te gaan. Ik neem de tijd om te
vertragen. Het enige wat ik doe is ademen.
Ik vraag aan God dat ik me meer bewust mag worden van de werkelijkheid van
het kwaad; ook van mijn eigen betrokkenheid daarbij. Dat ik hierover droefheid
en afschuw mag voelen.
We lezen enkele verzen uit psalm 103
God is verlangend naar vergeving. Hij is liefde. Het is zijn diepste wens de volheid
van het leven steeds weer te delen met mensen. Vergeving hoeft niet verdiend te
worden. Het volstaat dat je erom vraagt. Wie erkent nood te hebben aan Gods
barmhartigheid, heeft ze reeds ontvangen.
Geloof jij in vergeving? Ook voor jou?
Verlang je naar vergeving? Zijn er bepaalde domeinen in je leven waar je in het
bijzonder nood hebt aan vergeving?
Heb jij Gods vergeving reeds ervaren? Wat deed dat met jou?
Je nadert nu het einde van deze gebedspodcast. Richt je tot slot even tot Jezus.
Laat je door Hem aankijken. Zie zijn glimlachende, vergevende blik. Misschien wil
je Hem iets vragen of gewoon iets zeggen dat nu spontaan bij jou naar boven
komt. Doe het zoals je spreekt tot een vriend.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu
en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen.
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