
Jezus troost de wenende vrouwen van Jeruzalem

De vrouwen van Jeruzalem wachten Jezus op. Ze zijn ontdaan bij het zien van zijn
pijn. Ondanks zijn eigen lijden toont Jezus medelijden met de vrouwen en erkent
Hij hun kwetsbaarheid in de samenleving van die tijd.
Vrouwen bevinden zich nog steeds in een kwetsbare positie op de vele plaatsen
waar de vluchtelingen worden gedwongen naartoe te vluchten. Vaak hebben zij
minder rechten dan hun mannelijke lotgenoten. Vrouwen worden nog steeds
geconfronteerd met onevenredig meer armoede, hebben geen gelijke toegang
tot onderwijs en lopen een groter risico slachtoffer te worden van mensenhandel.
Veel vrouwen moeten hun kinderen alleen opvoeden omdat de vaders van hun
familie zijn gescheiden of vermoord.  
Wij bidden voor de vrouwen die elke dag geconfronteerd worden met deze
diepgewortelde vormen van onrecht. Wij huilen om het feit dat zij onderdrukt
worden en vragen om veranderingen die de kracht en de waardigheid
respecteren van de vrouwen die U geschapen hebt.
Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen, 
Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb. 
Sta niet toe dat ik gescheiden word van U. Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en
doe met mij zoals U wilt.
Onze Vader Wees gegroet Maria Eer aan de Vader 
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