Jezus wordt van zijn klederen beroofd

De soldaten brengen alles in gereedheid voor de kruisiging van Jezus. Ze
ontdoen Hem van zijn kleren en ontnemen daarmee zijn waardigheid. Dan
trekken ze lootjes om te beslissen wie wat krijgt, en maken zo van zijn
vernedering en lijden een spel tot hun vermaak.

Hoe vaak worden viuchtelingen niet van hun waardigheid beroofd? Respect is
vaak het laatste waarmee zij worden behandeld. Zij worden gezien als een
probleem dat moet worden opgelost of als een kans om te worden uitgebuit. Het
emotionele en fysieke leed dat onze broeders en zusters op de vlucht hiermee
wordt aangedaan kan niet worden ontkend. Hebben wij er mede voor gezorgd
dat onze samenleving de vreemdeling niet met achterdocht, vijandigheid en
misbruik behandelt? Heb ik daarin mijn verantwoordelijkheid genomen? Doen
wij alle mensen eer aan als geliefde kinderen van God?

Wij bidden voor alle viuchtelingen en alle mensen die onder dwang hun huis en
land moesten verlaten. Voor hen die zonder respect of waardigheid worden
behandeld. Wij vragen dat onze ogen geopend mogen worden, dat wij alle
mensen zien zoals U hen ziet. Help ons het zwijgen te doorbreken zodat er een
einde komt aan verwaarlozing en misbruik in onze wereld.

Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen,

Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb.

Sta niet toe dat ik gescheiden word van U.

Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en doe met mij zoals U wilt.

Onze Vader

Wees gegroet Maria

Eer aan de Vader
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