Jezus wordt aan het kruis genageld

Jezus wordt aan het kruis genageld en gekruisigd tussen twee bandieten. Hij is
berecht en ten onrechte veroordeeld. De leugens die over Hem zijn verteld
bepalen zijn lot. Zijn aanklagers hebben hun oren gesloten en weigeren naar
Hem te luisteren. Hij wordt bestempeld als een misdadiger.

Welke etiketten krijgen viuchtelingen en zij die huis en haard onder dwang
verlieten opgeplakt? Worden zij als misdadigers behandeld? Het hele systeem en
het beleid, waarmee hulpbehoevende mensen worden geconfronteerd, zijn
doorgaans gestoeld op wantrouwen en ongeloof. Ze zullen wel leugens vertellen,
hun verhaal overdrijven, en op zoek zijn naar voordelen die zij niet verdienen.
Daarom worden ze onder de loep genomen en onderzocht. Ze worden als
onbetrouwbaar beschouwd, opgesloten en als criminelen behandeld.

Wij bidden dat onze broeders en zusters die deze beproevingen moeten
doorstaan, worden gesteund. Wij vragen dat U hen nabij mag zijn en troost mag
schenken. U, Heer, die valse beschuldigingen en mishandeling heeft doorstaan.
We bidden dat het systeem en het beleid van overheden gebaseerd mogen zijn
op liefde en waarheid, en niet op achterdocht en vijandigheid.

Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen,

Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb.

Sta niet toe dat ik gescheiden word van U.

Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en doe met mij zoals U wilt.

Onze Vader

Wees gegroet Maria

Eer aan de Vader
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