
Jezus wordt van het kruis genomen

Jezus' lichaam wordt van het kruis gehaald. De wereld is in duisternis gehuld. De
Zoon van God is vermoord door zijn eigen volk. Hij wordt in de armen van zijn
moeder gelegd, net als die eerste nacht in de stal. Maria, de moeder, wiegt haar
kind.
Er zijn zoveel kinderen die vastzitten in zulke uitzichtloze situaties. Velen van hen
werden geboren in een kamp ver van huis. Ze hebben nooit een ander leven
gekend dan in geïmproviseerde tenten. Andere kinderen moeten met hun
ouders mee op een gevaarlijke tocht waarbij ze grenzen moeten oversteken en in
overvolle boten de zee opgaan. Een reis die zij misschien niet zullen voltooien.
Sommige kinderen reizen alleen, waardoor ze uiterst kwetsbaar zijn voor
uitbuiting en misbruik. Veel kinderen zijn geboren en getogen in het land waar
hun ouders hun toevlucht hebben gezocht. Zij beschikken niet over dezelfde
rechten en kansen als hun leeftijdsgenoten, ondanks dat dit het enige thuis is dat
zij ooit hebben gekend. 
Wij bidden voor alle kinderen op de vlucht; voor hun veiligheid. We bidden dat ze
gezegend mogen zijn om ondanks alles een gelukkige jeugd te hebben en dat
de omstandigheden hen niet dwingen te vroeg volwassen te worden.
Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen, 
Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb. 
Sta niet toe dat ik gescheiden word van U. 
Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en doe met mij zoals U wilt.
Onze Vader Wees gegroet Maria Eer aan de Vader 
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