
De verrijzenis

Na de dood van Jezus was de wereld in duisternis gehuld. Het leek alsof de dood
had gezegevierd. En toch, wij weten dat de duisternis niet het einde was. Op
zondagmorgen gingen de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen,
maar ze ontdekten dat het er niet was. Jezus zou hen later op de terugweg
begroeten. Opgestaan tot nieuw leven. 
Voor de vluchtelingen die het geluk hebben officieel erkend te worden en
bescherming te krijgen, moet het voelen alsof een periode van duisternis voorbij
is en een nieuw leven is begonnen. Net als de verrezen Jezus dragen zij misschien
de wonden van hun ervaringen, maar zij kunnen zich richten op een mooie en
hoopvolle toekomst. Welke emoties zou dit bij hen teweeg brengen? Zijn zij
overweldigd zoals de vrouwen in het evangelie lijken te zijn wanneer zij Jezus
ontmoeten na zijn verrijzenis? 
Wij bidden voor hen die eindelijk erkend werden als vluchteling in het land
waarheen zij zijn gevlucht. Dat zij, wanneer zij hun leven oppakken in hun nieuwe
thuisland, alles mogen krijgen wat zij nodig hebben voor een betere toekomst.
Wij bidden ook voor de vluchtelingen die naar hun vaderland kunnen
terugkeren; dat vrede en voorspoed hun toekomst mogen zijn, en dat alle
wonden van verdeeldheid geheeld mogen worden. 
Jezus, ik hou van U, ik heb U lief boven alle dingen, 
Met heel mijn hart heb ik berouw over alles waarmee ik U beledigd heb. 
Sta niet toe dat ik gescheiden word van U. 
Geef dat ik U altijd mag liefhebben, en doe met mij zoals U wilt.
Onze Vader Wees gegroet Maria 
De Jesuit Refugee Service (JRS) is een internationale katholieke organisatie, actief
in meer dan vijftig landen over de hele wereld. Haar zending is om de rechten te
behartigen van vluchtelingen en anderen, die gedwongen van huis en haard
verdreven zijn. Voor deze mensen wil JRS er zijn en hen begeleiden en dienen.
JRS Belgium zet zich in voor gastvrijheid én voor vluchtelingen en gedwongen
migranten in gesloten centra en terugkeerhuizen.
Het dienstwerk van JRS wordt verricht in de geest van wederzijds respect,
waardigheid en solidariteit met de vluchtelingen en gedwongen migranten, in
samenwerking met andere organisaties. De zending van JRS geeft uitdrukking
aan het engagement van de Sociëteit van Jezus om vluchtelingen overal ter
wereld nabij te zijn.
Eer aan de Vader 
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