De waardigheid van het menselijk leven

Voor de maand maart, is de gebedsintentie van de Paus:

Laten we bidden voor christenen die komen te staan voor nieuwe bio-ethische
uitdagingen; mogen zij de waardigheid van alle menselijk leven blijven
verdedigen met gebed en actie.

Bio-ethiek is de ethiek van het leven in al zijn dimensies en ontelbare situaties.
Wanneer de waardigheid van de persoon in twijfel wordt getrokken, kan de Kerk
hier niet in berusten en dient zij op te komen voor de verdediging ervan. Sluit je
aan bij paus Franciscus en zet je in voor een cultuur van leven, niet van
weggooien.

In zijn toespraak tot de Pauselijke Raad voor Cultuur over de tragische kloof
tussen de twee culturen, de literair-theologische en de wetenschappelijke, wees
de Heilige Vader op enkele beginselen om deze dialoog te ondersteunen. Hij zei:
Het eerste is de centrale plaats van de menselijke persoon, die moet worden
beschouwd als doel en niet als middel. (...)

Het tweede beginsel dat in gedachten moet worden gehouden is dat van de
universele bestemming van goederen (...). Wetenschappelijke en technologische
vooruitgang dient in het belang te zijn van de gehele mensheid, en de voordelen
ervan mogen niet slechts aan enkelen ten goede komen. (...)

Tenslotte blijft altijd het beginsel gelden dat niet alles wat technisch mogelijk of
haalbaar is, daarom ook ethisch aanvaardbaar is. De wetenschap weet, zoals elke
andere menselijke activiteit, dat zij grenzen heeft die, in het belang van de
mensheid zelf, moeten worden gerespecteerd. Zij heeft behoefte aan een gevoel
van ethische verantwoordelijkheid.

Wij moeten God danken voor de gave van verstand, die ons in staat stelt de
wereld te begrijpen en die de wetenschappelijke en technologische vooruitgang
van de mensheid mogelijk maakt.

Maar dit mag niet gebeuren ten koste van anderen of op een zodanige wijze dat
onrechtvaardige situaties worden verergerd. En nog minder mag het gebeuren
op zo'n manier dat er een cultuur van afwijzing ontstaat, waarin de ander een last
is in plaats van een geschenk.

Laat toe dat je geloof de horizon van de ontwikkeling verlicht.

Probeer in deze maand voorbeelden te vinden waarin de technologische
vooruitgang de waardigheid van de persoon kan ondermijnen, zijn leven kan
bedreigen of hem kan ontmenselijken.

Probeer echte gevallen te vinden en laat je hart gevuld zijn met medeleven.
Vraag God wat je zou kunnen doen.

En bid dat onze technologische samenleving de zwaksten in het centrum plaatst.
Bid samen met paus Franciscus en het Wereldgebedsnetwerk van de paus dat
wij allen, in het bijzonder de Kerk, mogen weten hoe te reageren op de nieuwe
uitdagingen van de bio-ethiek, waarbij een cultuur van het leven wordt
bevorderd.

Heer God,

alles wat ik heb,

alles wat ik ben,

alles wat ik doe,

bied ik U aan.

Kom en vervul mijn dag.
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Schenk mij uw Geest,

dat in mijn denken,spreken en handelen,

iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,

maar zoals Jezus,

verbonden met U

en gegeven aan mensen.

in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.

Met Maria, bied ik U mijn dag aan

voor de zending van de Kerk

en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Zoals het was in het begin, en nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse
video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.
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