
Bewust worden

Bam Commijs speelt het Invitation.
God is me nabij,
meer nog: Hij woont in mij.
Hij houdt me in leven.
Laat me even stil worden
bij zijn levengevende aanwezigheid
in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart,
in heel mijn leven.
De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 9,
vanaf vers 46.
Lucas vertelt ons dat, wanneer zijn leerlingen beginnen te kibbelen, Jezus weet
wat hun gedachten zijn. Wij kennen hun gedachten niet, maar misschien
kunnen we ze ons voorstellen. Wat zouden de verkeerde ideeën van de
discipelen kunnen zijn die Jezus wil veranderen?
"Wie niet tegen jullie is, is voor jullie." Voor Jezus is het belangrijk zich te
verheugen over de goedheid die aanwezig is in de meest onwaarschijnlijke
mensen op de meest onwaarschijnlijke plaatsen. Kan ik me momenten
herinneren waarop ik zo in beslag genomen werd door mijn eigen
beslommeringen dat ik mij minder bewust was van het goede in andere
mensen?
Wanneer ik de lezing opnieuw hoor, kan ik dan denken aan de dag die voor me
ligt en me afvragen waar ik de gelegenheid zou kunnen hebben om de
aanwezigheid van God te herkennen, te verwelkomen en hoe erop te reageren?
Nu dit gebed ten einde loopt, kan ik God vragen me te helpen open te staan voor
zijn aanwezigheid; niet alleen in omstandigheden die ik kan voorzien, maar alle
gelegenheden in de komende dag.
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