De hemel geopend

Photonen vocaal ensemble zingt Let my love be heard, gecomponeerd door Jake
Runestad.

Engelen, waar jullie zweven

tot aan Gods eigen licht,

neem mijn eigen verloren vogel

op jullie hart vanavond;

En als verdriet nogmaals

naar de hemel opstijgt en zingt,

Laat mijn liefde dan gehoord worden,

fluisterend in jullie vleugels.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers
47.

Vandaag volgen we een enigszins andere aanpak, is de vorm een beetje anders:
de hele gebedsperiode zullen we proberen als het ware in de scene te stappen en
gebruiken we ons inbeeldingsvermogen terwijl het tafereel zich afspeelt. In deze
scene heeft Nathanaél een persoonlijke ontmoeting met Jezus en heeft hij een
gesprek met Hem. Het idee is dat jij de plaats van Nathanaél inneemt en
hetzelfde doet. Stel jezelf voor als Nathanaél in deze passage uit het
Johannesevangelie en, in een houding van gebed, kijk waar je uitkomt, zie wat er
gebeurt, hoor welke woorden er worden gesproken

Dit houdt wel in dat je even de tijd moet nemen om je gebed voor te bereiden, je
de scene voor te stellen en de passage opnieuw te beluisteren stukje bij beetje.
Probeer je, om te beginnen, voor te stellen waar de ontmoeting plaatsvindt. Het
Evangelie vertelt ons niet de exacte plaats waar Nathanaél op Jezus toeliep en
waar deze woorden zijn gesproken dus, beeld het jezelf maar in. Is het in je eigen
woonplaats, of elders? Op een landweg, een drukke straat of een stille en verlaten
plaats? Binnen of buiten? Kies een plek en stel je deze voor met Jezus die daar op
je wacht. Wat kun je zien? Wat kun je horen? Zijn er bepaalde geuren? Hoe voelt
de grond onder je voeten terwijl je naar Jezus toeloopt.

[47 Jezus zag Nathanaél aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israéliet, een
mens zonder bedrog.']

Wanneer je naar Jezus toeloopt, wat hoor je dan wat Hij over je zegt?

[48 'Waar kent U mij van?' vroeg Nathanaél. Jezus antwoordde: 'lk had je al
gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.']

Vraag Jezus hoe Hij over je te weten kwam. Wat antwoordt Hij?

[49 'Rabbi, u bent de Zoon van God, de koning van Israél!' zei Nathanaél ]

Wat zeg je hier tegen Jezus?

[50 Jezus vroeg: 'Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder een vijgenboom
zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.' en vers 51 'Waarachtig, ik verzeker
jullie, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien
omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.']

Dit zijn dingen die Jezus belooft aan Nathanaél. Wat belooft Jezus aan jou ?
Tenslotte, hoe reageer je op deze woorden van de Heer?
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