Putten uit eigen ervaring

Derek Clegg zingt A strong will is needed. 'Open je ziel, wees geduldig, en het
eeuwige leven zal ons toekomen.'

In de lezingen van de afgelopen week, hoorden we verschillende reacties op het
woord van God. Sommige mensen verwelkomden de boodschap met open
armen. Anderen wilden er niks mee te maken hebben. Let er eens op hoe jij op
de woorden van God reageert bij het horen van de lezing van dit weekend.
Genomen uit de Profeet Habakuk, hoofdstuk 1, vanaf vers 1.

Habakuk begint hier met God om hulp te roepen. Aanvankelijk lijkt die hulp wel
traag op gang te komen. Kan jij je herinneren wanneer jij God zo om hulp riep en
er maar geen antwoord leek te komen?

Als God eindelijk antwoordet, lijkt de boodschap: "Je moet nog steeds geduld
hebben." Weet jij ook hoe dit is, vanuit je eigen ervaring met God?

Luister nu opnieuw naar deze dialoog. Wat merk je op over de relatie tussen God
en Habakuk? Wat suggereert de dialoog jou hierover?

Spreek, om te besluiten, met God over de hulp die jij nu in je leven nodig hebt. Of
over de hulp die God vandaag wellicht aanbiedt.
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