
Behoefte aan vrede

Arjette Kuipers zingt het lied Neefje.

De lezing van vandaag is uit Psalm 85.
Gods stem, zo wordt ons aan het begin van deze psalm verteld, is een stem die
spreekt van vrede, vrede voor zijn volk". Waar voel je de behoefte aan vrede in je
eigen leven? En waar zie jij de behoefte in de wereld om je heen?
De psalm noemt ook gerechtigheid  twee keer zelfs. Welke gerechtigheid heb je
op dit moment van God nodig? En waar zie je anderen om je heen die
gerechtigheid nodig hebben?
De psalm eindigt met een derde belofte  van voorspoed en vruchtbaarheid. In
welke zaken van je leven wens je voorspoed? Wat mag vruchtbaarder zijn? En
waar zie je diezelfde behoefte bij de mensen om je heen?
Terwijl je de psalm opnieuw hoort, luister naar de beloften die worden gedaan en
merk op welke van hen het meest tot jou spreekt. Tot jouw situatie, jouw
behoeften en jouw gevoelens.
Hoe wil je nu op deze woorden reageren? Beloven ze iets wat je zoekt? Iets waar
je naar verlangt? Wat je ook wilt zeggen, zeg het nu tegen God.
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