
Hoe zou jij je voelen?

De monniken uit het klooster van Norcia zingen Sancta et immaculata. 'Heilige
en onbevlekte maagd, ik weet niet hoezeer ik u lof kan geven.'

De boodschap die de engel Maria bracht was voor haar geen totale verrassing. Ze
was bereid in gesprek te treden met de Boodschapper van God. Ik keer mij tot
God; ik bid en tracht te zien waar Gods vinger werkzaam is in mijn leven.
De lezing is is genomen uit het evangelie volgens Lucas. Hoofdstuk 1, vanaf vers
26.
Beeld je deze scene eens in. Maria een jonge vrouw op een gewone willekeurige
plek; wordt door een boodschapper van God benaderd. Kijk hoe Maria voor
Gabriël staat. Wat merk je aan haar?
Probeer jezelf nu een te plaatsen in Maria's schoenen. Nu hoor jij deze boodschap
van God. Hoe zou jij je voelen? Hoe ga jij om met een dergelijke boodschap?
Luister nu nogmaals naar de lezing alsof deze profetie nu voor jouw ogen zou
plaatsvinden. Hoor hoe Maria antwoordt 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij
gebeuren wat u hebt gezegd.' Hoe reageer jij op haar woorden?
Praat nu met God als tegen een vriend. Praat over jouw reactie ten aanzien van
deze ontmoeting. Over jouw gevoelens en verlangens.
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