De weg naar God

Je luistert naar The Canticle of Brother Sun and Sister Moon, gecomponeerd door
Jeroen Spitteler. Hij liet zich inspireren door het Zonnelied van Franciscus van
Assisi.

Wees geprezen, mijn Heer, door onze zuster, moeder aarde,

die ons voedt en leidt,

en allerlei vruchten voortbrengt, bonte bloemen en planten.

Wees geprezen, mijn Heer, door wie omwille van uw liefde

vergiffenis schenken, en ziekte en verdrukking dragen.

Gelukkig wie dat dragen in vrede,

want door U, Allerhoogste, worden zij gekroond.

De lezing van vandaag is genomen uit de brief aan de Hebreeén, hoofdstuk 7,
vanaf vers 25.

Deze lezing beschrijft Jezus als een priester als iemand die bemiddelt tussen God
en de mensen en als iemand die offers brengt voor de zonden. Hoe voel ik mij bij
deze beschrijving van Jezus? Wat vertellen mijn reacties over mijn houding
tegenover het 'priesterschap'

De lezing plaatst Jezus ook in het centrum van mijn leven, als een cruciale
spilpositie om de weg naar God de Vader te vinden met de hulp van de Heilige
Geest. Zie ik Jezus op die manier? Is dat de plaats die ik Hem wil geven in mijn
leven?

De dood en de verrijzenis van Jezus, zijn offer "eens en voor goed" op
Calvarieberg een keer voor altijd en een keer voor allen - is de enige belangrijkste
gebeurtenis in de menselijke geschiedenis. Bij het opnieuw beluisteren van de
lezing kun je nadenken over wat dit voor jou betekent.

Herinner je het "belangrijkste punt" van de auteur. Jezus is gezeten aan Gods
rechter hand; altijd aanwezig, klaar om te redden en te bemiddelen voor hen die
God door Hem benaderen.

Zou je nu niet vol vertrouwen bidden tot Jezus, voor jouw diepste noden.
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