
Zonder zonde

Maak het even stil in jezelf, zodat je alle aandacht hebt voor de Bijbeltekst. In deze
podcast zullen we horen hoe Jezus zelf iemand is die de tijd neemt om te
luisteren.

We lezen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8.

Heb je gehoord hoe vaak Jezus niets doet, en alleen maar luistert? Hij zit daar
maar en schrijft in het zand. Hij neemt de tijd.

Eerst gaat Jezus naar de Olijfberg om in zijn eentje te bidden. Hij luistert in stilte
naar het spreken van zijn Vader voordat Hij gaat lesgeven in de tempel. Dan
brengen de Farizeeërs een overspelige vrouw naar voren, zetten haar in het
midden en willen haar zaak gebruiken om Jezus te beschadigen. Zij luisteren niet
naar de vrouw, noch naar hun geweten.
Jezus staat tegenover het kwaad van het overspel aan de ene kant en daarnaast
het kwaad van de hoogmoed. Wat nu? 
Johannes zegt: 'Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger in de aarde.' Jezus
verlaat de stoel van de leraar: Hij bukt zich voor het kwaad van de mens.

Zie je de drie houdingen: de wijzende beschuldigers, en de zwijgende vrouw en
de luisterende Jezus?

Jezus luistert. Hij wil niet kijken - noch naar de Farizeeërs, noch naar de vrouw.
Met zijn stilte brengt hij de Farizeeërs terug naar zichzelf. Door zijn stilte laat
Jezus de Farizeeërs naar zichzelf luisteren en bij zichzelf ontdekken dat zij niet
beter zijn dan de overspelige vrouw.
Dan gaat Jezus op de stoel van de leraar zitten en zegt:  'Wie van jullie zonder
zonde is, laat die als eerste een steen werpen.' 
Hij bukt zich nogmaals naar de aarde. De Farizeeërs trekken zich terug: Na dit
gehoord te hebben gingen zij weg, de een na de ander, de oudsten het eerst.

Waarom zouden de oudsten het eerst weg gaan?

Na hun vertrek blijft Jezus nog even voorover voor de vrouw zitten. Zo laat Jezus
aan haar de keuze: weglopen of blijven.
Jezus richt zich op en zegt: 'Waar zijn ze, vrouw?' En dan : 'Heeft niemand u
veroordeeld?'
Ze zegt: 'Niemand, Heer.' Twee woorden. Niet meer. Zij kan een nieuw begin
maken als zij hoort dat niemand haar opsluit in haar oude leven. 
Dan pas kan ze echt naar Jezus' woorden luisteren: 'Ga heen..' Dat is een nieuw
begin en een nieuwe toekomst. 
Jezus wil ons niet opsluiten in onze zonden en in schuldgevoel. Als je de stem
hoort van spijt en wroeging, luister dan naar Jezus die je uitnodigt om een
nieuwe toekomst te betreden.

Jezus heeft de vrouw aanvaard en vergeven. 
Kijk even naar je eigen leven. Geloof jij dat Jezus ook jou aanvaardt en vergeeft?
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We komen nu aan het einde van de vierde gebedspodcast. 
Wat heeft je geraakt? Wat neem je mee? Uit het Woord van God, uit de
geschriften van pater Frans van der Lugt, of uit je eigen overwegingen?
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