Onderweg

Welkom in onze derde wekelijkse terugblik op de veertigdagenretraite! Hoe gaat
het met je? Het weekthema is 'op tocht zijn'. Ben jij al goed 'onderweg'? Word je
wel eens afgeleid? Hopelijk heb je iets aan de gebedstip Afgeleid tijdens je
gebed?! van deze week. De Kerk wordt wel omschreven als pelgrims onderweg
op aarde. Vergeet niet om naar je medepelgrims om te kijken. Met hartelijke
groeten van Wiggert Molenaar, broeder-jezuiet, de schrijver van deze retraite.
INLEIDING

Pelgrims houden ook regelmatig pauze - zoals bij deze terugblik. Hoe zit je erbij?
Lukte het je om het stil te maken om met Jezus terug te kijken op de afgelopen
week? Of heb je nog wat tijd nodig?

MEDITATIEVE TERUGBLIK

Opnieuw kwamen er mooie, maar ook nogal diverse citaten ter meditatie voorbij.
Voor deze terugblik staan we stil bij één thema: missie. Het citaat van Newman
kan dienen als introductie: "God heeft mij geschapen om () een werk (te doen)
dat Hij niet aan een ander heeft opgedragen () - mijn zending." Je leven bezien in
het licht van je persoonlijke missie - had je dat al eens eerder gedaan, of was dat
nieuw?

Een van de indrukwekkendste scénes uit het leven van Jezus is die van zijn doop
in de Jordaan. Hierbij klonk er een stem uit de hemel: "Dit is mijn geliefde Zoon, in
wie Ik vreugde vind. Luister naar Hem." Hielp het luisteren naar Jezus, vlak nadat
Hij zijn roeping had ontvangen, om wat meer duidelijkheid te krijgen over jouw
roeping?

We lazen bij MatteUs van de afgekeurde steen die tot ieders verrassing een
hoeksteen bleek. De Braziliaan Dom Hélder Camara beleefde binnen zijn roeping
als priester een ingrijpende verschuiving. Hielp het nadenken over iemand die
een verrassing met betrekking tot zijn roeping beleefde jou om eventueel een
vergelijkbare situatie te doorleven?

AFRONDING

Tijdens vieringen hoor je vaak voorbeden als: 'Wij bidden U voor roepingen tot
het religieus leven', of 'Wij vragen U om enthousiasmerende voorgangers in onze
Kerk." Ik sluit me hier zonder veel problemen bij aan, maar nog liever bid ik: ' dat
ieder zijn of haar roeping vindt.'

ONZE VADER

We bidden ter afsluiting van deze terugblikmediatie het Onze Vader. Jezus heeft
ons dit gebed zelf geleerd. (Zie Matteus 6, 9-15 en Lucas 11, 2-4.)
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