
Goed op weg

Opnieuw van harte welkom vanuit Vlaanderen van broeder Wiggert Molenaar, de
schrijver van deze retraite. We kijken terug op de afgelopen vierde week van de
veertigdagentijd. Al eerder kwamen we een uitspraak tegen van de Indiase
jezuïet Anthony De Mello die aan het begin van een meditatie vaak zei: "Probeer
je voor te stellen dat je in Gods aanwezigheid bent en dat Hij glimlacht." 

INLEIDING

Een speciale gedachte voor hen die bij het begin van deze digitale retraite nog
niet te gewoonte hadden om regelmatig, liefst elke dag, tijd vrij te maken voor
gebed. Waarschijnlijk zijn ook zij nu goed op weg - met de nodige hobbels, zoals
bij iedereen. Doet het regelmatig bidden iets met je relatie met God? 
MEDITATIEVE TERUGBLIK

Deze week kreeg het inzetten van je zintuigen en je inbeeldingsvermogen tijdens
je gebed met een tekst uit de Bijbel speciale aandacht. Voor sommige
deelnemers was dit gesneden koek, maar voor anderen wellicht heel nieuw. Hoe
ging dit jou af? Wat deed bidden met een Bijbeltekst volgens deze methode met
jou? 
Een mooi effect van het bidden met de Bijbel met inzet van je zintuigen is dat dit
kan helpen om de betreffende tekst niet alleen te bidden met je verstand, maar
ook met je hart, je gevoelens en je verbeelding. Zo wordt de hele mens - verstand,
hart en buik - bij het gebed betrokken. Kan je nu zeggen dat dit je gebed verrijkt?

Aan de basis van bidden met je zintuigen en je inbeeldingsvermogen ligt een
houding van openheid en ontvankelijkheid. Daarom: wanneer God je tijdens je
gebed verrast, dan ben je goed op weg. Werd jij de afgelopen dagen verrast
tijdens je gebed? Werd je wel eens onaangenaam verrast? Hoe ervoer je dat?
AFRONDING
Heb je soms het gevoel dat je gebed mislukt is? Juist omdat het je niet lukte om
af te dalen tot je gevoel? 'Heb ik wel genoeg mijn best gedaan?' - Voor God geldt
dat proberen te bidden óók bidden is. Ook hier kun je het verhaal van de
barmhartige vader die zijn verloren zoon tegemoetkomt erbij nemen (Lucas 15).
ONZE VADER
We bidden ter afsluiting van deze terugblikmediatie het Onze Vader. Dit gebed
wordt wel het volmaakte gebed genoemd.
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