
De balans opmaken

De band Sela zingt In het licht.

In de lezing van dit weekend vraagt de heilige Paulus aan de Kerk in Efeze om in
de wereld te getuigen door middel van een treffend beeld; de wereld is donker
en de leden van de Kerk zijn het licht dat schijnt in de duisternis. In hun daden,
voor zover die tenminste 'goed, waarachtig, en rechtvaardig' zijn, zullen zijn
Christus zien. 
In deze passage valt het op dat Paulus de mensen van Efeze oproept om het licht
in de wereld te zijn, want hierin weerklinkt wat Jezus over zichzelf zegt in het
Evangelie volgens Johannes. 
De heilige Paulus herinnert er ons aan, dat wij, in afwachting van de komst van
onze Heer, moeten proberen het licht in de wereld te zijn en Hem op die manier
in de wereld moeten belichamen. Tijdens de vastentijd bereiden we onszelf erop
voor om het Licht van de Verrijzenis te verwelkomen tijdens het paasfeest.
Welnu, de lezingen van deze week hebben allemaal aandacht geschonken aan
de verhouding tussen de duisternis van de zonde en het Licht van God. Tijdens
deze vastenperiode maken we ons klaar om het Licht van Christus in de wereld te
brengen. Wat een gedachte: we worden verondersteld Christus in de wereld te
zijn! Dat kan nogal een uitdaging zijn. Het is niet makkelijk om Christus te
belichamen in de wereld.
Bid in het bijzonder voor de genade die je nodig hebt om dit waar te maken
tijdens de vastentijd. Zeker nu, tijdens het beluisteren van deze lezing.
Hoe kan je een lichtpunt zijn in de wereld, als individu, maar ook als lid van een
grotere geloofsgemeenschap? Denk hier even over na. Wat vraagt God van jou?
Zijn er periodes waarin het licht van Christus gedempt is in je leven door zorgen
of stress, of waarin God ver weg lijkt? Vraag God om je zorgen te helen; om je last
te helpen dragen en om zichzelf nog duidelijker aan jou te openbaren.
Wanneer je de lezing nog eens beluistert, schenk dan aandacht aan wat Paulus
hier probeert duidelijk te maken. 
'Probeer te ontdekken wat de Heer van je wil.' Ga een diep gesprek aan met God
over datgene waartoe Hij jou oproept, terwijl je deze woorden aanhoort.
Licht in de wereld zijn vormt een reusachtige verantwoordelijkheid. Jammer
genoeg zijn er momenten waarop de Kerk deze verantwoordelijkheid niet kan
waarmaken. Misschien kan je tijdens de laatste ogenblikken van je gebed bidden
om vergeving voor die periodes waarin je het verwaarloosde om licht in de
wereld te zijn. Verbind je er ook toe om de roep van God nauwlettender op te
volgen.
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