
Met mededogen

Toonkunstkoor Amsterdam zingt Christe Eleison, uit Une petite messe Sollenelle
van Rossini. 

Misschien wil ook jij in deze gebedstijd stilstaan bij mensen of situaties die extra
aandacht verdienen.
De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 8 vanaf
vers 1.
Maak je een voorstelling van de scene met de vrouw en diegenen die haar
beschuldigen, wat valt je op aan de reacties op haar situatie? Wat zou je willen
zeggen of doen?
De mensen noemden Jezus 'Meester'  hoe zou Jezus jou kunnen onderwijzen als
je naar hem luistert? Wat ontvang je van deze wijze Meester vol mededogen?
Wat zegt hij over jouw leven? 
Als je opnieuw luistert naar het Evangelie, overweeg dan Jezus' woorden vol
wijsheid en mededogen in het licht van de mensen die hem beproeven. Merk op
welke gevoelens dat bij jou beroert.
Neem nu een moment om met God te praten over de gevoelens en gedachtes
die bij je naar boven zijn gekomen terwijl je naar het Evangelie luisterde. Wellicht
vertel je over je eigen behoefte naar het mededogen van Jezus, om te horen dat
hij je niet veroordeelt. Of vertel eenvoudigweg aan God wat je in je hart draagt. 
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