
Wie ben ik?

Het koor van, en Jezuietengemeente ín Colombia zingen het lied He Fallado. 'Ik
heb gefaald. Help me naar het zoeken van helderheid om mijn hart te
vernieuwen.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes hoofdstuk 8 vanaf
vers 21.
De Joden vinden het lastig om de ogenschijnlijk suïcidale, jonge profeet te
begrijpen tijdens deze conversatie. Ze arriveren op een punt waarop ze alleen
nog botweg vragen: "Wie bent u dan?". Ben jij ooit op zo'n punt gekomen? Ben je
daar misschien nu? Als je Jezus vraagt: Wie bent u?, wat voor antwoord krijg je
dan? 
Er is iets aan dit antwoord dat velen die het horen verandert. Hun verwarring is
weg, en, zo staat er: "Toen Jezus deze dingen zei kwamen velen tot geloof in
Hem". Wat wil jij van Jezus horen wat je helpt vandaag in hem te geloven?
Nu je voor een tweede keer naar Jezus' woorden gaat luisteren, merk dan op
waar hij zijn antwoorden en zijn inspiratie van krijgt. 
Neem enkele momenten om met Jezus te spreken over wat het voor je betekent
dat je in hem gelooft; of de moeilijkheden die er bij komen kijken om aan dat
geloof vast te houden. 
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