
De blijde geheimen

Eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria
Uit het Evangelie volgens Lucas 1, 26-38
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Ineens stond het leven van Maria op haar kop. God, door de mond van een engel,
vroeg Maria om onvoorwaardelijk en zonder enige houvast ´ja´ te zeggen tegen
Hem. Tegen God zelf en tegen Gods zoon. 

Er werden geen beloften gedaan, geen garanties gevraagd. 
Maria zei ´ja´. Al wist zij niet precies waartegen. Voor haar waren haar geloof en
vertrouwen genoeg om een levenslange reis met God zelf te beginnen. Daar had
zij geen smartphone, geen wifi, geen geld of contracten voor nodig.
Alleen zichzelf en haar geloof.
Durf ik ´ja´ te zeggen tegen God?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Tweede Blijde Geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
Uit het Evangelie volgens Lucas 1, 39-49
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
´Heilig is zijn naam´, horen we Maria zeggen. Maria heeft door haar persoonlijke
relatie met God, de heiligheid van die relatie ervaren. Wanneer zij haar eveneens
zwangere nicht ontmoet ervaren die twee vrouwen de heiligheid van dat
moment en hun onderlinge relatie. Ook de beide kinderen in de buiken zijn
onderdeel van die ontmoeting. Iedereen bij deze ontmoeting betrokken voelt,
´weet´, dat God aanwezig is.

De vrouwen zien elkaar, zoals ze zijn: jong en oud, getekend en getroost door het
leven, verbonden met elkaar en met hun God.
Zie ik een ander mens echt, als ik iemand ontmoet?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Derde Blijde Geheim. Jezus wordt geboren in een stal van Bethlehem
Uit het Evangelie volgens Lucas 2, 6-7
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Profeten spraken er al eeuwen over, er is generaties over gedroomd, het is een
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enorme gebeurtenis in het leven van Maria; en in twee zinnen is het door Lucas
beschreven in zijn evangelie: Christus is geboren. Buiten de gangbare paden,
zoals alles aan Jezus niet standaard zal blijken, is Hij geboren. Geen voorbereide
kinderkamer, geen vertrouwde omgeving, geen moeder met
zwangerschapsverlof en geen vader met ouderschapsverlof. Jezus zijn ouders
waren onderweg, ze verwachtten Hem, maar de timing had handiger gekund.

Daar geeft Jezus ons misschien wel zijn eerste onderricht mee: Hij komt bij jou,
Hij wil bij jou komen, ook als de timing niet correspondeert met die van jou.
De vraag aan jou is, kun jij plaats maken voor Jezus in jouw leven, en Hem
geboren laten worden in jouw hart? Tijd, of geen tijd?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vierde Blijde Geheim. Jezus wordt in de tempel opgedragen
Uit het Evangelie volgens Lucas 2, 25-35
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Trots je kind laten zien, aan iedereen om je heen en aan je geloofsgemeenschap.
Het is mooi om het nieuwe leven op te dragen aan de bron van alle leven: God.
Gelijk bij deze blijde gebeurtenis horen we twee kanten die het leven in zich
draagt. Er worden zegenbeden uitgesproken voor liefde, gezondheid, geluk en al
het goede van het leven. Tegelijk horen we dat het niet alleen rozengeur en
maneschijn zal zijn wat de toekomst voor dit kind in petto heeft. Maria krijgt een
voorproefje van wat haar kind en haarzelf te wachten zal staan: de zegen van de
Allerhoogste en het verdriet van het lijden van het leven. Opdragen is ook een
beetje uit handen geven.

Durf jij jezelf op te dragen aan God en daarmee jezelf in zijn hand te leggen?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vijfde Blijde Geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden
Uit het Evangelie volgens Lucas 2, 46-51
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Wat zullen Maria en Jozef geschrokken zijn toen zij er achter kwamen dat hun
tiener niet bij hen was! Uiteindelijk zijn deze waarschijnlijk gestreste ouders terug
naar Jeruzalem gegaan. Daar is hun kind!

Ze vinden Hem terug en vinden ook weer een teken dat hun kind geen
´gewoon´ kind is. De ouders moeten hun kind delen met de opdracht van de
hemelse Vader van Jezus. Jezus heeft een verhaal te vertellen, waardoor heel veel
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mensen de mogelijkheid krijgen om gevonden, of zelfs teruggevonden te
worden. Niemand is onbelangrijk in de ogen van God, niemand hoeft onvindbaar
te zijn. Met alle geduld van de wereld zal God blijven uitkijken en zoeken naar jou.

Wanneer heb jij je gevonden gevoeld?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Liefdevolle God, door uw Zoon heeft U ons uw weg naar het eeuwige leven laten
zien. Laat ons, door het overdenken van de geloofsgeheimen kiezen om die
geheimen zichtbaar te maken in ons eigen leven. Maak aan ons uw beloften
waar, dat vragen wij U door Christus onze Heer. 

3/3


