
De droevige geheimen

Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
Uit het Evangelie volgens Matteüs 26, 36-39
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
'Laat deze beker aan Mij voorbij gaan', bidt Jezus tot zijn Vader. Hoe menselijk,
hoe begrijpelijk. Tegelijk geeft Jezus zich ook helemaal over aan wat komen gaat.
Hij weet wat zijn roeping is. Aan het begin van zijn leven is Hij opgedragen in de
tempel. Ook nu is Hij nog steeds opgedragen te vervullen wat zijn weg is. En
Jezus weet dat Hij, ook in de angst, in Gods hand vertoeft.

Die hand van God heeft Hem het aardse leven gegeven, heeft Hem door het
aardse leven gedragen en zal Hem ook nu, in de laatste fase, niet loslaten. Dat is
de enige zekerheid die de mens Jezus, in die tuin met die olijfbomen, nog heeft.
Heb jij, als je angstig was of het moeilijk had wel eens naar Gods hand gezocht?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Tweede Droevige Geheim. Jezus wordt gegeseld
Uit het Evangelie volgens Matteüs 27, 20-26 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Als wij iets of iemand niet begrijpen, dan krijgen wij wel eens de neiging om ons
heen te trappen of te slaan. Andere mensen zijn daardoor de dupe van onze
vooroordelen, van ons eigen verlangen bij een groep te willen horen, van onze
frustraties of angsten. De soldaten die Jezus geselden, zouden die Jezus als mens
hebben gezien, of als een misdadiger die in hun ogen geen mens meer was?

Op het moment dat wij, om welke reden dan ook, andere mensen niet meer als
een mens kunnen zien, geselen we Jezus opnieuw. Om ons heen slaan, om wat
voor reden dan ook, slaat neer wat Jezus ons heeft geleerd: elkaar met liefde in de
ogen kijken, om in elkaar de Liefde te zien.
Waar ben jij zelf de Liefde wel eens uit het oog verloren?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Derde Droevige Geheim. Jezus wordt met doornen gekroond
Uit het Evangelie volgens Matteüs 27, 27-31 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
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dood. Amen
Een bebloede, praktisch naakte man staat in een groep mensen. Die groep slaat
die man, bespuugt die man, scheldt Hem uit voor alles wat mooi en lelijk is. En ze
bespotten die man. Bespotten Hem door steeds te roepen dat als Hij de koning
van de Joden is, waarom Hij hier dan nu 'zo' staat.

Om de vernedering compleet te maken, krijgt Jezus geen kroon met een zachte
rand op het hoofd. Wel een kroon die pijn doet door zijn doornen.
Juist door deze daad, het opzetten van de kroon van het lijden, gemaakt van ooit
levend materiaal, verheffen zij Jezus tot de Koning die Hij werkelijk is. De mens
die door de dood heen het leven zal verheffen.
Hoe begrijp jij Jezus' Koningschap?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vierde Droevige Geheim. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarie
Uit het Evangelie volgens Lucas 23, 26-32
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Als iemand vertelt dat er iets naars met hem of haar aan de hand is, of er in de
familie verdrietige dingen gaande zijn, dan wordt er soms gezegd: je moet je
kruis dragen. Of: ieder huisje heeft z'n kruisje. 

De levensweg is geen weg die alleen zacht is, die van A tot Z zonder pijn en
verdriet verloopt. De laatste weg die Jezus gaat, is een extreem moeilijke. Met een
zwaar stuk hout op de rug moet Hij, zo verzwakt als Hij al is, zichzelf naar een plek
slepen waar Hij vermoord zal worden.
Toch heeft Hij onderweg nog oog voor wie Hij ontmoet. Zoals Hij ooit in de buik
van zijn moeder, Johannes en Elisabeth heeft ontmoet, en God bij die
ontmoeting aanwezig was, zo is God ook present bij de ontmoetingen op deze
laatste tocht.
Waar heb jij God kunnen ervaren als aanwezig bij een ontmoeting? Op een
moment in je leven waar jouw weg een hele moeilijke was?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
Vijfde Droevige Geheim. Jezus sterft aan het kruis
Uit het Evangelie volgens Johannes 19, 25-30 
Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u,
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw
schoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze
dood. Amen
Na een leven in volledige verbondenheid met God, hangt Jezus nu alleen aan zijn
kruis. Toch hebben twee mensen Hem niet alleen gelaten. Waar anderen bang
zijn, zich schamen of zich geen raad weten en daarom weg zijn gegaan, daar zijn
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Maria en Johannes gebleven. Bij de laatste woorden van Jezus waren zij erbij, en
zelfs aan het kruis heeft Jezus nog oog voor deze twee mensen die Hij liefheeft.

Voor Hij sterft zorgt Hij nog een laatste keer voor hen. De moeder van Jezus die,
nog voor Jezus door de heilige Geest bij haar verwekt was, al 'ja' tegen Hem had
gezegd, staat nu bij haar kind dat bijna dood is. Zij laat Hem niet alleen, ook al
kan zij het zelf bijna niet aan. Ze blijft.
Blijf jij bij Jezus, ook als dat veel van jou vraagt?
Eer aan de Vader, en de Zoon, en de heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
__________
Liefdevolle God, door uw Zoon heeft U ons uw weg naar het eeuwige leven laten
zien. Laat ons, door het overdenken van de geloofsgeheimen kiezen om die
geheimen zichtbaar te maken in ons eigen leven. Maak aan ons uw beloften
waar, dat vragen wij U door Christus onze Heer. 

Amen
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