
De vreugde van het Evangelie

Uit de vier korte gebeden van Franciscus van Assisi, zingt ensemble De.Fundo 
Salut, dame Sainte. 
'Wees gegroet, Heilige Vrouwe, U, in wie alle volheid van genade en al het goede
was en blijft! Hallo, paleis; hallo, tabernakel; hallo, moeder van God! En hallo, alle
heilige deugden die door de genade en verlichting van de Heilige Geest, worden
uitgestort in de harten van de gelovigen en, ongelovigen die we zijn, maak ons
trouw aan God.'

In zijn brief 'De vreugde van het Evangelie' schrijft Paus Franciscus:
"Jezus liet ons zijn moeder als onze moeder na. Samen met de Heilige Geest staat
Maria altijd te midden van het volk. Zij verzamelde de leerlingen om Hem aan te
roepen en heeft zo de missionaire explosie mogelijk gemaakt die met Pinksteren
plaatsvond. Zij is de Moeder van de evangeliserende Kerk en zonder haar kunnen
wij de geest van de nieuwe evangelisatie niet ten volle begrijpen."
De lezing van vandaag gaat over deze door Maria verzamelde groep mensen en
komt uit de Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 1, vanaf vers 12. Het
moment vlak nadat de apostelen Jezus voor hun ogen omhooggeheven en
opgenomen zagen in een wolk.
Maria was de eerste die de sporen van de Geest van God te herkende. Jarenlang
droeg zij dit gevoel alleen in haar hart. Nu ziet ze de apostelen binnenkomen, bij
wat je, na het heengaan van Jezus, de allereerste (huis)kerkdienst in de
geschiedenis zou kunnen noemen. Stel je een moment voor hoe zij zich voelde,
daar, op dat moment.
Ik stel me voor aanwezig te zijn in het verblijf. Samen met de anderen wijd ik me
aan gebed. Wanneer ik de tempel van de Heilige Geest in mijzelf betreed,
realiseer ik mij dan dat ik daar Jezus zal vinden? Welke woorden richt ik tot Hem?
Maria is het wier hart is doorboord door een zwaard, die alle verdriet begrijpt. Zij
heeft zich door de Geest, langs een weg van het geloof, naar een bestemming
van dienst en vruchtbaarheid laten leiden. Als moeder van allen, is zij een teken
van hoop voor de volken die lijden, totdat de gerechtigheid ontkiemt.
Laten wij vol vertrouwen met Maria verder op weg gaan naar deze belofte en
zeggen wij tot haar:
Maagd en Moeder Maria,
gij die, door de Geest ertoe bewogen,
het Woord van het leven hebt ontvangen
in de diepte van uw nederig geloof,
geheel gegeven aan de Eeuwige,
help ons "ja" te zeggen
in de, meer dan ooit dwingende noodzaak
de Blijde Boodschap van Jezus te doen weerklinken.
Verkrijg voor ons nu een nieuw vuur van verrezenen
om aan allen het Evangelie van het leven te brengen,
dat de dood overwint.
Geef ons de heilige durf om nieuwe wegen te zoeken,
opdat de gave van de schoonheid die niet dooft,
allen bereikt.
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