
Putten uit eigen ervaring

De groep Expendable friend speelt het lied Best that you can be. 'Ga op innerlijke
reis, Laat je hart vullen met wijsheid. Ontdek je groeiende zelf.'

De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Paulus aan de gemeente in
Rome, hoofdstuk 12 vanaf vers 9.
'Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt.' Als je terugkijkt, wat voor
tegenslagen zijn jou overkomen? Als je aan enkele van die ervaringen
terugdenkt, wat voor gevoel brengt dat bij je naar boven?
Blijf eens bij de herinneringen aan die moeilijke tijden. Waar was God toen?
Paulus gelooft dat wij onze tegenslagen te boven kunnen komen. Hoe erg ze ook
zijn, God is erbij, mild en liefdevol. Hij steekt ons aan met een kracht om ook mild
en liefdevol te zijn. Als je nog eens luistert, herken je wat Paulus zegt? Strookt dat
met je eigen ervaring?
Neem de tijd om God nu te vragen om aan jou een gevoel van hoop te geven, om
de hoop in jou te versterken.

1/1


