
Voortbrengen

Ensemble Hermes zingt Surge, propera amica mea, gecomponeerd door Ivan
Moody. 'Mijn lief roept mij toe: "Sta op! Voorbij zijn de regens, weggegaan. De
vijgenboom is al vol vruchten, de wijnstok rankt en geurt. De bloemen zijn
verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan."'

De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie volgens Marcus. hoofdstuk
11, vanaf vers 11.
Jezus is op weg naar de Tempel om de daad te stellen die zijn kruisiging zal
bespoedigen. De gebeurtenis met de vijgenboom - die in het Oude Testament
symbool staat voor het volk Israël - is nauw verbonden met de tempelreiniging.
Jezus vervloekt een geloof dat geen vruchten draagt. Welke vruchten breng ik
vandaag voort?
Respecteer ik altijd wat een kerk zou moeten zijn? Een huis van gebed voor alle
mensen, een gastvrije plek voor al wie God zoekt..
De lezing komt nu nogmaals voorbij. Let er speciaal op wat het met je doet
wanneer Jezus uitspreekt wat het lot van de vruchten zal zijn.
Veel van wat er in de tempel gebeurde was oppervlakkig en vruchteloos. Voor
Jezus was de tempel als de vijgenboom die verdord was. Hij wil een omvorming
van het hart zodat de mensen in geest en waarheid God zouden eren en goede
vruchten voortbrengen.
Jezus dient zich aan als de nieuwe tempel en die staat open voor iedereen. Hij
komt bij ons inwonen en wij bij Hem.(Joh. 15,4). Wij zijn tempels van de Heilige
Geest die in ons woont (1 Cor.3, 16-17). Ben ik me bewust van de waardigheid die
aan mij gegeven wordt? Deel in deze laatste ogenblikken je gevoelens met Jezus.
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