Tempel op aarde
The Bowery zingt het lied End of the storm.

Kan ik bij aanvang van deze gebedstijd, al mijn zorgen, al mijn angsten en mijn
bezorgdheden loslaten en heel mijn vertrouwen en geloof plaatsen in mijn
liefhebbende en trouwe God?

De afgelopen week spendeerden we veel tijd in en rondom de tempel van God
om tussendoor af te dalen naar onze zondes. Vandaag horen we dat er zelfs in
Gods tempel het soms onweert. De lezing van vandaag komt uit het boek
Openbaring, hoofdstuk 12, vanaf vers 7.

God overwint. Maar wij zitten nog altijd met de duivel opgescheept. Wat doet dat
met jouw beeld van de tempel hier op aarde? Verontrust het je? Begin je toch
weer te twijfelen? Of word je juist gesterkt door deze woorden?

Christenen geloven dat God een scheppende God is. Niet enkel bij de oorsprong
van het heelal, of in de eindtijd, maar voortdurend. Ook nu, hier, vandaag. God is
de dragende kracht van het bestaan. Ook van mijn leven. Vaak anders dan ik
verwacht of gehoopt had. Beter.

Waar weet jij je bemind, aanvaard, gezien, gedragen? Wat in jouw leven heeft je
doen groeien, heeft schoonheid en goedheid in jou naar boven gehaald? Grote
dingen net zo goed als de kleine dingen. Mogelijk ook moeilijke of pijnlijke
ervaringen.

Ben je daar dankbaar voor?

Breng je die dankbaarheid in verband met God? Zo ja, waarom?

Je komt nu aan het einde van deze gebedspodcast. Richt je tot slot even tot God.

Of misschien tot Jezus of tot Gods Geest. Vraag Hem of vertel Hem wat er nu
spontaan bij jou naar boven komt.
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