
Beschaving van liefde

Volk om een vreemd verhaal zingt het lied Hallelujah.

In de lezing van vandaag vervult Jezus de profetie van Jesaja, door een menigte
te eten te geven. Als je dit gedeelte uit het Matteüs evangelie hoort, zou je je
kunnen indenken dat een journalist de hele scène gefilmd heeft voor een
reportage. Wat valt je op aan deze beelden?

De lezing is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, vanaf vers 30.

Zie je hoe kalm Jezus blijft en hoe effectief Hij handelt? Trekt deze eigenschap je
aan? Komt het voor dat angst, onzekerheid of een gevoel van machteloosheid je
blik of jouw denken vertroebelt?

In onze geglobaliseerde wereld hebben miljoenen gebrek aan genezing of
voedsel. Net als de discipelen kunnen we ons overweldigd voelen door de sociale
problemen van vandaag � en het gevoel hebben dat we niet in staat zijn om ze
op te lossen.
'Het gaat erom ons denken te verbreden en zo de sterke krachten (van
globalisering) te kennen en te sturen � door ze in het juiste perspectief te zetten:
het perspectief van een 'beschaving van liefde', waarvan God de kiem heeft
gelegd in elk vol en elke cultuur.' (Paus Benedictus)
Wij zien ontwikkeling vaak als iets technisch, met praktische oplossingen. Maar
het moet ingebed zijn in waarheid, in een sterke visie op het menselijke leven. 
Als we die waarheid negeren worden de krachten van globalisering � en dat zien
we gebeuren � vernietigend. Maar ze kunnen ook dienen om die beschaving van
liefde te bouwen, waar God naar verlangt.
 
Als je de lezing opnieuw beluistert, merk je misschien op hoe Jezus omgaat met
de discipelen, die zich daartoe nauwelijks in staat voelen.
 
Tot slot van deze meditatie zijn er zaken die je bij God mag brengen. Deel met
Hem wat je tot nu toe denkt en voelt; vertel Hem over de verlangens en vragen
die in je leven. 
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