
Doorbreken

Je luistert naar het lied Jesus is our joy, van Margaret Rizza.

'Verlangend naar nederigheid, op zoek naar zachtmoedigheid. Jezus is onze
vreugde. Vrede in onze machteloosheid, hoop in onze hulpeloosheid, liefde in
onze eenzaamheid.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk
9, vanaf vers 9.

Als Jezus gaat zitten om te eten, weet je nooit met wie Hij dat dit keer zal doen.
Hij slaagt er steeds weer in om zijn tafel te delen met moeilijke mensen, mensen
die anders zijn dan anderen, soms ook met totaal andere denkbeelden dan de
zijne. Hij brengt verborgen vooroordelen en vijandigheden tussen hen aan het
licht. En als de spanning oploopt, heeft Hij zijn eigen speciale manier om die
spanning te doorbreken. Wie zijn in jouw leven de mensen die je kwaad maken
en je een ongemakkelijk gevoel geven?

Is er iemand met wie je het werkelijk helemaal niet kunt vinden? Of iemand die
geneigd is jou te beoordelen? Iemand die je bang bent te ontmoeten en met wie
je liever niet te maken hebt?

Als je nog eens naar dit verhaal luistert, kun je je misschien voorstellen dat je met
Jezus en een groep mensen met wie je liever niet te doen hebt aan tafel zit.
Luister hoe Hij met jullie allen praat, kijk naar zijn gebaren en naar wat Hij doet.
Misschien ontstaat er onenigheid of komt er in het gesprek een lang begraven
wrok naar boven. Kijk wat Jezus dan doet.

Hoe voel je je na een gesprek dat mogelijk niet zo glad verliep? Vertel aan Jezus
wat het je deed om daarbij aanwezig te zijn. En hoe je zou willen dat dingen in de
toekomst zouden verlopen of misschien zelfs al vandaag of een van de komende
dagen. Spreek met de Heer over die gevoelens en verlangens.
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