
Een terugblik op de afgelopen week

Welkom bij deze terugblik op de afgelopen week.

Zondag 30 november is de eerste dag van de advent. Zaterdag 29 november is
dan de laatste dag van het liturgische jaar. Gelukkig nieuwjaar! 

Laten we nog even stilstaan bij de afgelopen twaalf maanden.
Wat voor jaar was het voor jou? � Hoe gaat het op dit moment met je?� Hoe kijkt
God naar jouw jaar dat bijna ten einde is? Kies een paar momenten om met God
op terug te kijken; neem hier de tijd voor. 

Denk eens terug aan één van de hoogtepunten van het voorbije jaar, iets waar je
echt dankbaar voor bent � geniet van die herinnering � adem het in � praat
erover met God.

Kun je één ding noemen van het afgelopen jaar dat genezing nodig heeft . . . bij
welk moment wil je stilstaan? Op welke manier is God bij jou aanwezig nu je deze
kwetsuur aanraakt? Adem Gods liefde in bij de herinnering aan die gebeurtenis.

Als je nu vooruitkijkt naar de adventsperiode, een vreugdevolle tijd, wat heb je
dan van God nodig? Vraag het Hem.
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