
Een terugblik op de afgelopen week

Als je vandaag je gebedstijd begint, steek dan een kaars aan of ontsteek een licht
om de ruimte om je heen te verlichten� Merk op hoe dit de sfeer van je kamer
beïnvloedt en welke invloed dit op je gevoel heeft.

Bij de terugblik bidden we vandaag met enkele thema's uit de lezingen van de
afgelopen week.

Nodig Jezus uit om bij je te zijn tijdens dit gebedsmoment en vraag Hem om je te
leiden en zijn licht over jou te laten schijnen tijdens deze tijd van gebed. 

Geloof
Jezus was verbaasd over het geloof van de Romeinse centurio. Waar is jouw
geloof deze week het meest zichtbaar geweest in je leven? Wanneer was je het
minst overtuigd van je geloof? Bied deze momenten de Heer aan.

Vrede
Jesaja schreef: 'De wolf zal zich neerleggen naast het lam'. Waar heb jij deze week
vrede gezocht en ervaren? Op welk moment in deze week voelde jij je het meest
onrustig? Bied deze momenten aan de Heer aan. 

Hoop
Jesaja schreef over de komende Messias: 'Op die dag horen de doven de woorden
die uit een boek worden voorgelezen, en zien de blinden, want hun ogen zijn
bevrijd van duisternis en donker. De onderdrukten vinden hun vreugde in de
Heer.' In welke situaties heb je deze week hoop gevoeld? Wanneer voelde je geen
hoop? Bied deze momenten aan de Heer aan.

Zet je nu als een vriend in het licht van de Heer en laat zijn licht je troost en
warmte brengen.
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