Vertrouwen op Jezus
Je luistert naar Calm me Lord, van componist Margaret Rizza.

'Maak mij kalm Heer, zoals U de storm deed kalmeren. Verstil me, laat de tumult
verdwijnen en uw vrede in mij neerdalen.'

all"De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus,
hoofdstuk 6 vanaf vers 45

Probeer jezelf eens in het verhaal te plaatsen. Jezus heeft juist de menigte te eten
gegeven. En nu laat Hij zijn leerlingen de boot ingaan om naar de overkant te
varen. Hijzelf wendt zich dan tot de menigte en stuurt hen naar huis. Volg Jezus
als Hij de berg opgaat om te bidden. Wat zie je? Hoe zou je de omgeving
beschrijven? Wat zie je aan Jezus? Onrust? Of eerder vrede? En hoe voel jij je op
deze plek? 5

Wel vaker in de EvangeliA«n lezen we dat Jezus gaat bidden. Bij Marcus zijn
Jezus' gebed en zijn missie sterk met elkaar verbonden. Hoe is dat bij jou? Hoe
bid jij? Is het gebed een basaal onderdeel van je leven?

Jezus loopt over het meer. Marcus vertelt ons dat Hij hen voorbij wilde lopen. Is
dat niet vreemd? Maar het is niet wat je denkt. Zo vraagt Mozes in het Oude
Testament aan God om zijn glorie te laten zien. En het gebeurt, dat God dichtbij
komt en voor hem langsgaat. Hier, op het meer, laat Jezus zichzelf in zijn glorie
aan de leerlingen zien. Hij komt naderbij en laat zien wie Hij is. Als je het verhaal
nog eens beluistert, hoe voelt het voor jou als Jezus zegt: "Blijf kalm. Ik ben het.
Wees niet bang."

Terugblikkend op dit verhaal, kun je vertrouwen op de verborgen aanwezigheid
van Christus te midden van de stormen en worstelingen in jouw leven? Neem de
tijd om te bidden voor moed om te vertrouwen op Gods goedheid, ondanks de
miserie en moeite die je om je heen ziet en ervaart.
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