
Een terugblik op de afgelopen week

Welkom op dit moment waarin we biddend terugblikken.

Het gebed van vandaag nodigt je uit om beter te kijken naar de geschenken die
God je deze week heeft gebracht. Begin met één mooi geschenk uit te kiezen dat
je deze week hebt gekregen en dank God daarvoor. 

Het zou een armzalige week zijn als God je maar één geschenk of genade gaf.
Vraag daarom nu om een ruimere blik, dat je ruimer mag kijken, zodat je
duidelijker alle zegeningen ziet die je in deze eerste week van het nieuwe jaar
hebt ontvangen. 

Wanneer je dat gevraagd hebt, laat deze laatste zeven dagen zich dan opnieuw
voor je ontvouwen en kijk gewoon wat je spontaan opmerkt. Forceer niets en
censureer ook niets. Blijf gewoon een paar momenten bij wat er in je opkomt. 

Merk ook op hoe je hebt gereageerd op de geschenken die God je deze week
heeft gegeven, of hoe je die hebt ingezet. Dank Hem voor wat je Hem het meest
dankbaar en erkentelijk bent. Als je deze gaven hebt verspild of verkeerd hebt
gebruikt, spreek Hem daar dan op een gepaste manier over aan. 

Kijk tenslotte uit naar de dagen die voor je liggen. Hoe zou je de gaven die je hebt
ontvangen kunnen gebruiken? Of wat heb je nog meer van God nodig, nu je
weet waar je naartoe gaat en met welke situaties je te maken zal krijgen? Spreek
met God over dit alles, zo vrij als een vriend spreekt met een andere vriend. 
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