De eerste aanwijzingen van Jezus? Verrijzenis
De monniken uit het klooster van Norcia zingen Concordi laetitia.

*Heer, ik verlang bij U te komen. Laat uw Geest in mij ademen. Laat uw vrede
mijn hart vullen.Ilk geef mij over aan U.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens MatteUs, hoofdstuk 28, vanaf vers
8.

Het Evangelie volgens MatteUs toont ons gevoelens van angst en gevoelens van
grote vreugde. De eerste aanwijzingen van Jezus' Verrijzenis wekken dus
gemengde gevoelens in de vrouwen op. Welke gevoelens borrelen bij jou op als
je over Jezus' Verrijzenis hoort? Tot welke spontane daden bewegen deze
gevoelens jou?

In de passage horen we ook hoe sterk de vrouwen aan Jezus gehecht zijn. In
welke mate ben jij aan Jezus gehecht? Zijn er tijJden waarin je iets als een afstand
voelde van Jezus weg? En voelde je daarna een hernieuwde eenheid tussen zijn
leven en dat van jou?

Je hoort de passage opnieuw nu. Luister daarbij aandachtig naar de anderen die
vermeld worden in deze passage - de wachters, de priester en de ouders. Hoor
hoe zij antwoordend

Jezus moedigt ons aan niet bang te zijn. Hoe antwoord jij op deze
aanmoediging? Hoe kan jij je hoop en verwachting uitdrukken aan Jezus zelf?
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