Blijf in Mij
De gemeenschap van Taize zingt Stay with me.

Kan ik te midden van alles wat rondom mij gebeurt nu een moment van rust en
stilte vinden? Kan ik Gods aanwezigheid hier voelen en mijzelf openstellen voor
het woord van God?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 15, vanaf
vers 1.

Vijfmaal zegt Jezus in deze passage: "Blijf in Mij." Maar dat is geworteld in een
belofte: "Blijf in Mij", zo nodigt Hij uit, "zoals Ik blijf in u." Dit gaat niet over het zijn
op dezelfde plaats, maar over een wederzijds delen. Jezus verklaart dat Hij ons
leven deelt en Hij nodigt ons uit zijn leven te delen. Hoe reageer je op deze
belofte en deze uitnodiging?

Maar dit geschenk wordt ons niet opgedrongen. Het wordt ons aangeboden,
keer op keer. Wat voor gelegenheden zullen er de komende dag zijn om je
verlangen uit te drukken om "in Hem te blijven", om Jezus' leven te delen? Wie
zul je vandaag ontmoeten met wie je het gevoel, dat Jezus aanwezig is, zou willen
delen? In welke situaties zal een houding zoals die van Christus van jouw kant
nodig zijn en vruchtbaar?

Als je opnieuw naar deze passage luistert, hoor dan vooral de uitnodiging "Blijf in
Mij" en realiseer je dat Jezus deze uitnodiging doet, omdat Hij al in jou blijft.

Neem in de laatste ogenblikken van je gebed de tijd om God te zeggen wat je

gevoel is bij deze zelfgave van Jezus aan jou. Vraag God wellicht om wat naar
jouw gevoel zou helpen om beter aan deze gave te beantwoorden.
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