Een terugblik op de afgelopen week

Vandaag denken we na over wat er de voorbije week is gebeurd. We kijken terug
op onze activiteiten en op ons gebed, en proberen te ontdekken waar en hoe
God ons nabij was.

Neem even de tijd om het stil te maken in jezelf. Word je bewust van Gods
aanwezigheid, waar je ook bent.

Probeer je te herinneren waarin je deze week Gods aanwezigheid voelde. Houd
deze gedachten even vast in gebed, liefdevol en dankbaar.

Herinner je nu momenten waarop je God misschien juist niet ervaarde. Wat komt
er spontaan in je op? Breng dit nu voor God.

Ter afsluiting: denk aan één ding waar je de komende week aan wilt werken.
Vraag om Gods hulp.
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