Moecilijke tijden
Het Klein Byzantijns koor Utrecht zingt het Onze Vader.

De komende minuten ga je bidden. Je gaat toelaten dat Gods Geest zelf in jou
kan spreken. Maak het stil. Open je hart. Laat je raken door zijn nabijheid.

De lezing is genomen uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 15, vanaf vers 26.

Jezus waarschuwt zijn discipelen dat er een tijd zal komen waarin zij zullen
worden vervolgd, zullen worden verjaagd uit plaatsen waarvan ze dachten dat ze
veilig waren. Op welke momenten in het verleden werd ik tegengewerkt of kreeg
ik kritiek terwijl ik me inzette voor een goede zaak?

Zijn er, aan de andere kant, misschien momenten geweest waarop ik niet trouw
bleef aan mijn principes, niet helemaal eerlijk was, niet helemaal oprecht?

Wanneer het moeilijk wordt, zullen we ons herinneren wat Jezus zei. Dus, terwijl
je opnieuw luistert naar de Bijbelpassage, denk dan aan een periode waarin je je
geisoleerd of alleen voelde; een tijd waarin je misschien zo in beslag werd
genomen door je eigen gevoelens dat je de aanwezigheid van God vergat - of de
bijzondere gave van de leiding door Gods Geest.

Wat voel je nu O nu je weet dat God aanwezig is voor jou O en altijd is geweest?
Zeg wat je voelt 0 een woord van verdriet, van vertrouwen of van dank.
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