
Een teder hart

Voor de maand februari luidt de gebedsintentie van de paus als volgt:
We bidden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld dat ze mogen
worden beschermd door de samenleving en dat aandacht wordt gegeven aan
hun lijden.
Elke vrouw heeft recht op een waardig leven, vrij van elke vorm van slavernij en
uitbuiting. Niemand mag worden blootgesteld aan vernedering, niemand mag
het slachtoffer worden van geweld of andere vormen van misbruik. In de loop van
deze maand bidt het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus voor vrouwen die
het slachtoffer zijn van geweld, zodat ze door de maatschappij worden
beschermd en hun lijden wordt ernstig genomen.
Zijn er vrouwen waar jij in het bijzonder aan denkt en voor wie je nu zou willen
bidden?
Tijdens het angelusgebed van 8 maart 2015 herinnerde paus Franciscus eraan dat
vrouwen een aangeboren vermogen hebben om de wereld op een diepere,
opener en meer volledige wijze te zien. Deze manier van kijken is de vrucht van
een intuïtie die tederheid en creativiteit met elkaar vermengt. Daarom is een
wereld waarin vrouwen worden onderschat, leeg en onvruchtbaar. Luister naar
enkele woorden van de paus:
"Een wereld waarin vrouwen worden gemarginaliseerd is een steriele wereld
omdat vrouwen niet alleen leven geven, maar ons ook het vermogen doorgeven
om verder te kijken - ze zien verder - ze geven ons het vermogen om de wereld
met een andere blik te begrijpen, om dingen te voelen met een meer creatief,
geduldig en teder hart."
Zijn er typisch vrouwelijke eigenschappen waar jij God graag zou willen voor
danken?
Bij de opbouw van de wereld waarin we leven is de vrouwelijke dimensie
absoluut onmisbaar. Vrouwen kunnen de wereld omvormen, waardoor deze
teder en vruchtbaarder wordt. Daarom veroorzaakt de afwezigheid van vrouwen,
of hun minachting, een wonde in de schepping die moeilijk te genezen is en die
de opbouw van een meer menselijke en rechtvaardige wereld bemoeilijkt.
Is er iets dat jij zou kunnen doen en dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, ertoe kan
bijdragen dat de bijdrage van vrouwen tot onze wereld beter tot zijn recht kan
komen?
Het vermogen van de vrouw om de werkelijkheid te omarmen zoals die is, met
haar lijden en haar gebrokenheid, maar ook met haar goedheid en zachtheid, is
een baken dat ons helpt om de Schepping in al zijn grootheid en intensiteit te
zien. De vrouw is geschapen om met de man te leven in harmonie, in
complementariteit, in creatieve verbondenheid. Daarom is elke vorm van geweld
tegen haar een verwonding van de Schepping in een van haar meest
fundamentele bouwstenen: de menselijke Liefde.
Laten we bidden voor alle vrouwen van de wereld, in verbondenheid met de
Paus, opdat ze bevrijd mogen worden van alle vormen van misbruik en geweld,
en ons hart verenigen met deze intentie.

Heer God,alles wat ik heb,alles wat ik ben,alles wat ik doe,bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
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dat in mijn denken,spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,verbonden met Uen gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit wereldwijde
gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.
Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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