
Er boven uitstijgen

Welkom in deel 5 van deze retraite voor geliefden, voor iedereen die zich aan een
ander verbonden heeft in een liefdesrelatie. Het thema van dit vijfde deel is
uitdaging.
Vader, U kent ons, U houdt van ons en U noemt ons bij naam als geliefden.
Heilige Geest, geef ons uw kracht om samen te groeien. Christus Jezus, maak uw
huis met ons, zoals wij het onze met U maken.
Paulus schrijft aan de Filippenzen: "Moge je altijd blij zijn in je vereniging met de
Heer. Ik zeg het nog eens: verheug u! Maak je nergens zorgen over, maar vraag in
al je gebeden aan God wat je nodig hebt en vraag Hem altijd met een dankbaar
hart. En Gods vrede, die ver boven het menselijk begrip uitstijgt, zal jullie harten
en geesten veilig houden in vereniging met Christus Jezus".
Geen enkel persoon en geen enkel liefdespaar wil een uitdaging missen! Wat zijn
enkele van de uitdagingen die jullie samen aangaan? . . . Kinderen opvoeden?
Zorgen voor ouders? Financiële zorgen? Omgaan met ziekte? Dit alles? . . .
Je kunt dit allemaal niet alleen aan en dat hoeft ook niet. We hebben hulp nodig
van anderen. En we hebben ook allemaal Gods hulp nodig.
Wat heb je van God nodig om je te helpen deze uitdaging aan te gaan? Laat het
aan God weten.!...
Pauzeer de podcast hier en deel dit samen.Terwijl je dit gebed afsluit, is hier de
zegen van Paulus: "Moge je altijd blij zijn in je vereniging met de Heer. Ik zeg het
nog eens: verheug u! Maak je nergens zorgen over, maar vraag in al je gebeden
aan God wat je nodig hebt en vraag Hem altijd met een dankbaar hart. En Gods
vrede, die ver boven het menselijk begrip uitstijgt, zal jullie harten en geesten
veilig houden in vereniging met Christus Jezus".
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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