
Bestemd tot vreugde

Voor de maand APRIL, luidt de intentie van de Paus:Laten we bidden voor hen
die hun leven riskeren terwijl ze vechten voor fundamentele rechten onder
dictaturen, autoritaire regimes en zelfs in democratieën in crisis.
In de christelijke traditie heeft ieder mens, vanaf het eerste moment in de
moederschoot tot aan het overlijden, een onaantastbare waardigheid. Inderdaad,
van in alle eeuwigheid heeft God elke man, elke vrouw en elk kind verlangd,
bemind, geschapen, verlost en bestemd tot geluk en vreugde.Deze maand
vraagt de Paus ons om, samen met hem, te bidden voor allen die zich, soms met
gevaar voor eigen leven, inzetten voor de bevordering en de verdediging van de
waardigheid van alle mensen en voor hun rechten. Laten we ingaan op deze
vraag van de Paus en met hem bidden.
Op de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens heeft paus Franciscus eraan herinnerd dat er ook vandaag nog veel
schendingen van fundamentele mensenrechten plaatsvinden. In zijn laatste
encycliek, Fratelli tutti, waarschuwde de Paus voor tekenen van regressie. Hij
verwees naar het opnieuw oplaaien van "anachronistische conflicten die men als
overwonnen beschouwde en het opnieuw opkomen van bekrompen, extreme,
haatdragende en agressieve vormen van nationalisme". Paus Franciscus wijst
erop dat "de wortel van het moderne totalitarisme moet dus worden gezocht in
de ontkenning van de transcendente waardigheid van de menselijke persoon,
het zichtbare beeld van de onzichtbare God. Precies daarom is de waardigheid
van elke mens het voorwerp van rechten die door niemand mogen worden
geschonden, noch door het individu, noch door de groep, noch door de sociale
klasse, noch door het volk, noch door de staat. Evenmin kan de
meerderheidsgroep in de samenleving dit doen, door zich te keren tegen een
minderheid."
Als je even nadenkt en om je heen kijkt, kan je dan situaties vinden waarin de
grondrechten van mensen worden geschonden, in Nederland, in Vlaanderen, in
Europa of in de rest van de wereld? Ga je dan enkel maar jammeren of ga je ook
proberen iets te ondernemen, al was het maar door te bidden voor de
slachtoffers en voor degenen die een einde proberen te maken aan deze
schendingen van de mensenrechten?
Laten we op zoek gaan naar kleine "wonderen" en andere, meer onopvallende
manieren waarop de Heilige Geest aan het werk is in deze ingewikkelde
contexten. Laten we niet toegeven aan steriel pessimisme dat ons influistert dat
er niets aan te doen is.Samen met paus Franciscus en het Wereldgebedsnetwerk
van de paus, bidden wij voor allen die hun leven riskeren bij de verdediging van
de fundamentele rechten en de waardigheid van mensen, met name in de
context van dictaturen, autoritaire regimes en democratieën in crisis.
Tot slot, bidden wij het gebed van toewijding van het Wereldwijde
Gebedsnetwerk van de Paus.
Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
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Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerken de gebedsintentie van de paus voor deze maand.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse
video met de Paus wil bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.
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