
1 Korintiërs 12:26

"(wanneer één lid lijdt) delen alle ledematen in het lijden." (1 Korintiërs 12:26)

De pijn van de misbruikslachtoffers heeft een grote reikwijdte. Zij verspreidt
onmacht, woede, schaamte en walging, met name bij hen die om de Kerk geven.
Zij voelen zich verraden door de priesters en bisschoppen die mensen
beschadigen in plaats van er voor hen te zijn.

Ontelbare gelovigen zijn betrokken bij de Katholieke Kerk. Zij investeren tijd,
energie en bezieling in een gemeenschap die hen een spiritueel thuis biedt.
Niemand van hen is volmaakt. Maar nooit zouden zij er ook maar aan gedacht
hebben iemand op zo'n verziekte manier pijn te doen, en al helemaal niet uit
naam van de Kerk.

God, het maakt me ongelooflijk kwaad als ik me voorstel wat er omgaat in de
hoofden van sommigen. Zij die geacht worden uw boodschap van liefde te
verkondigen, zij die geacht worden 'herders' voor anderen te zijn, zij hebben
blijkbaar het idee dat ze het recht hebben om alles te doen waar ze zin in
hebben.

Er zijn momenten dat ik me afvraag 'of' en 'hoe' ik kan blijven horen bij deze kerk 
zo diep is de afschuw voor het lijden dat is veroorzaakt door een aantal van haar
vertegenwoordigers. Alstublieft, help mij te begrijpen wat er allemaal aan de
hand is  of, op zijn minst, te weten wat we hieraan kunnen doen.

Amen.
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