
Het hart sturen

Voor de maand augustus, luidt de gebedsintentie van de Paus:
Laten we bidden voor de Kerk dat zij de genade en de kracht van de Heilige
Geest mag ontvangen om zichzelf te hervormen in het licht van het Evangelie.
Paus Franciscus herinnert ons er herhaaldelijk aan dat "het hart van de zending
van de Kerk het gebed is". (...). Door te bidden, veranderen we de realiteit en
veranderen we onze harten".
In deze maand augustus is de intentie die hij ons voorstelt gericht op de Kerk.
Laten we dus met hem bidden en met de vele mensen die zich bij ons aansluiten
via zijn wereldwijde gebedsnetwerk.
In juni 2020 sprak paus Franciscus tijdens een homilie in de Sint-Pietersbasiliek
de volgende woorden:
"Vandaag hebben wij profetie nodig, maar echte profetie: geen toespraken die
het onmogelijke beloven, maar getuigen dat het Evangelie mogelijk is.
Wonderbaarlijke manifestaties zijn niet nodig. Het doet me pijn te horen
verkondigen: "Wij willen een profetische Kerk". Goed gedaan! En wat doet u om
de Kerk profetisch te maken? Jullie levens dienen het wonder van de liefde van
God te tonen. Geen macht, maar consequent zijn; geen woorden, maar gebed;
geen verkondigingen, maar dienstbaarheid. Wil je een profetische kerk? Begin
met dienen, en zeg niets. Geen theorie, maar getuigen. Wij hoeven niet rijk te zijn,
maar de armen lief te hebben; niet voor onszelf te verdienen, maar onszelf zo
maar te geven voor anderen; niet iedereen hoeft het met ons eens te zijn, maar
wij moeten wel proberen met iedereen op goede voet te staan. De wereld die
eraan komt heeft onze vreugde nodig."
De Kerk is het werk van de heilige Geest, die ons allen samenbrengt met het
verlangen Jezus te volgen door middel van eucharistie, gebed en
gemeenschapsleven. Zoals de Heer Petrus riep, roept Hij ieder van ons om te
bouwen aan een vernieuwde Kerk en mensheid.
De Heer gelooft in jullie en vraagt jullie rechtstreeks: "Wil jij een bouwer van de
eenheid zijn? Wil jij een profeet zijn van mijn hemel op aarde?" 
Laat je uitdagen door Jezus!
Paus Franciscus zegt ons dat de profetie waarover hij spreekt, ontstaat wanneer
wij ons door God laten uitdagen. Ze ontstaat niet vanuit onze gedachten, noch
vanuit een gesloten hart, maar eerder wanneer wij het aandurven niet alles onder
controle te willen hebben. Deze "profetie" die wij voor de Kerk wensen, is het
resultaat van ons gebed en van onze actie om naar anderen uit te gaan, zodat wij
samen een universele en vernieuwde Kerk kunnen opbouwen.
Ben je bereid dit te doen? Welke rol wil je spelen?
Bid met de Heilige Vader voor de Kerk, dat zij van de Heilige Geest de genade en
de kracht mag ontvangen om zich te hervormen in het licht van het Evangelie:
Heer God,
alles wat ik heb,
alles wat ik ben,
alles wat ik doe,
bied ik U aan.
Kom en vervul mijn dag.
Schenk mij uw Geest,
dat in mijn denken,
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spreken en handelen,
iets van uw stille aanwezigheid mag doorbreken.
Laat me niet enkel voor mezelf leven,
maar zoals Jezus,
verbonden met U
en gegeven aan mensen.
in gemeenschap met mijn broeders en zusters in dit Wereldwijde
Gebedsnetwerk.
Met Maria, bied ik U mijn dag aan
voor de zending van de Kerk
en de gebedsintentie van de paus voor deze maand.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Wil je meer weten over het Gebedsnetwerk van de Paus of wil je de maandelijkse
video met de Paus bekijken, surf dan naar www.biddenmetdepaus.org.
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