
Brief aan het volk van God

"Klerikalisme, of het nu door priesters of door leken tot stand komt, leidt tot een
snee in het kerkelijke lichaam die veel van het kwaad dat we vandaag
veroordelen, bevordert en in stand houdt. Nee zeggen tegen misbruik, is ook
nadrukkelijk nee zeggen tegen alle vormen van klerikalisme." (Paus Franciscus,
Brief aan het volk van God, 20-08-2018)

Iedere gemeenschap heeft behoefte aan leiding. Leiderschap is echter een
dienst, geen voorrecht. Als gedoopte christenen, als volk van God, dienen we een
vorm van leiderschap te ontwikkelen waarin de een niet langer boven de ander
kan komen te staan.

God, U alleen zijt de Heer! U roept ons op om uw Volk te zijn: uw kinderen. Bij ons
doopsel werden wij uitgeroepen tot toekomstige priesters, koningen en profeten.
Het is prachtig dat er mensen zijn die zich op een bijzondere wijze toewijden aan
U. Maar dat maakt hen niet beter dan wie dan ook van ons.
Help ons om af te zien van iedere vorm van menselijke buitensporigheid en een
manier te vinden om uw Kerk zo te organiseren dat wij allen gesterkt worden in
onze waardigheid als uw kinderen. Ik vraag dit uit naam van Jezus Christus, onze
broeder en Heer.
Amen.
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